
Martine 

Mijn grote zus 

Mijn dappere zus 

Mijn voorbeeld, 

Als jij iets deed, wilde ik dat ook      of juist helemaal niet 

Jij op volleybal,   ik ook 

Jij naar het Haganum,   dat moest ik ook 

Jij een nogal opstandige puber,   ik dus absoluut niet 

Jij,  experimenteren met alcohol en alle kleuren van de regenboog kotsen,    ik drink 

dus geen druppel tot ik een jaartje of twintig ben 

Jij meteen na het eindexamen op kamers,   dat deed ik dus ook 

Jij naar Amsterdam, ik dus niet 

 

Jij bent het ijkpunt in mijn leven 

 

En vanaf het moment dat je ziek werd, is dit gevoel alleen maar sterker geworden. 

Zoals jij je, samen met Marc, ondanks alle tegenslagen hebt staande gehouden,  

daar heb ik een immense bewondering voor.   Zo sterk, zo positief 

Vieren wat er te vieren valt en leef 

Met deze attitude ben jij de ziekte te lijf gegaan en je hebt gewonnen,  Jij hebt 

geleefd en fantastische herinneringen gemaakt. 

 

Lieve zus, , mijn liefste grote dappere zus, mijn held,   voor altijd blijf ik je kleine zusje 


