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Als we dan toch afscheid nemen van een mooie sterke vrouw, beter dat we 

dan beginnen met een mooi nummer van een sterke vrouw. Elegie van Patty 

Smith 

Welkom allemaal bij de afscheidsbijeenkomst van Martine Henriëtte van As, 

of zoals de meeste mensen haar kenden, Martine. 

Mijn naam is Barry 

Het valt niet mee een programma als dit samen te stellen. Wat zou Pim 

gewild hebben. Wat zou Theo doen. Wat zou 2Pac gezegd hebben, en waar is 

hij. Wie zou er iets werkelijk zinnigs kunnen zeggen over hoe Martine deze dag 

gehad had willen hebben. Nou, Martine zelf. Ze heeft weinig aan het toeval 

overgelaten kan ik u vertellen. 

 

Martine is geboren op 20 juli 1975. Dit is typisch een verhaal dat Wouter 

van As, de vader van Martine, beter kan vetellen. 
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Ik heb ooit iets geschreven dat is gepubliceerd. Dat was in 2000 op de 

theaterschool. Ik schreef een column voor het krantje van het Internationaal 

Theaterschoolfestival. En op die redactie zat Martine van As, die ik toen alleen 

nog kende als die kleine uit de tweede van de regie. Bij haar moest ik mijn copy 

inleveren. 

In deze column, die in het Engels geschreven moest, had ik het, 

welbespraakt als ik toen al was, over mijn hond als a four-legged hairy bitch en 

mijn vriendin als a two-legged horny bitch. Het was een prachtig stuk. 

Wie schetst echter mijn verbazing toen in het krantje uiteindelijk mijn 

vriendin werd beschreven als a two-legged hairy bitch. Dat had ik niet 

geschreven. 

"O, ik dacht dat er ook hairy stond," zei Martine. 

Eigenlijk moest dit een mooi verhaal worden over hoe ze op de 

Theaterschool al bezig was met het begeleiden van schrijvers. maar aan het eind 

van de dag heeft ze me gewoon gecensureerd. 

 

We luisteren nu naar Bertram Maurits, haar collega van de poëzie-redactie. 
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Even heel kort: 

- Martine bemoeide zich met mijn liefdesleven. Zo regelde ze een keer een 

blind-date voor me. Een blind-date die middenin de nacht met andere vrouwen 

stond te knokken in de kroeg. 

- Martine heeft mijn slaapkamer geverfd. Als enige ter wereld. 

- Martine bemoeide zich met mijn rookgedrag. "Je bent de enige in mijn 

omgeving die nog wel eens een joint rookt en daar normaal over doet." 

- Ze heeft Kolonisten van Catan voor me verpest. Daar stond ze niet alleen 

in. 

- Aan de andere kant heb ik Risk onspeelbaar gemaakt voor haar. 

- Toen ik depressief op de bank lag bracht ze me chopsticks met aan het 

andere uiteinde een potlood, want "zo kun je eten en schrijven tegelijk," en nam 

ze me mee naar de kerk. 

- Op de dag van de uitvaart van mijn vader stond ze de hele dag naast me. 

 

Dus hier is nu wel een cirkeltje rond. 

 

De volgende spreker, we kennen elkaar eigenlijk pas sinds we beiden het 

grote genoegen hebben gehad getuige te mogen zijn bij Het Huwelijk. De zus 

van Martine, Annemiek Kok. 
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Wat is het verschil tussen een Mercedes en een erectie. 

Zei Martine op de set van de clip waar ze voor KWF Kankerbestrijding aan 

had meegewerkt. 

Tot dat moment had ik haar nog niet zo geassocieerd met de praktiserende 

humor. Ik wist wel dat ze goede humor wist te herkennen en ze was zeker een 

lollige gesprekspartner, maar een mop vertellen had ik haar nog niet zo vaak 

horen doen. 

 

Wat is het verschil tussen een Mercedes en een erectie. 

Martine ken ik misschien wel het best van de verrassingsfeestjes voor 

Marc’s verjaardag. Zo jaarlijks rond de jaarwisseling kreeg ik dan een sms-je. 

 

ZIJ 

Wat doe je de 5e? 

 

IK 

Weet ik veel. Zeg het maar. 

 

ZIJ 

Marc is dan jarig. 

 

IK 

o 

 

ZIJ 

Als jij dan in de middag met hem gaat hangen zorg ik dat alles hier klaarstaat 

rond 19.00 uur. 

 

En dan liep ik hele dag met hem net te doen alsof ik ook altijd al naar die 

winkel met oude boeken wilde. 

 

IK 

Wat organiseer je nu dan. 

 

ZIJ 

Een seksfeestje. 
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IK 

Oe. Spannend. Wie komen er? 

 

ZIJ 

Als jij er bent zijn we met z’n drieën. 

 

Maar meestal was het iets anders. Een wijnproeverij ofzo. Of een 

muziekavond. Of die keer dat we een varken aten! 

 

Wat is het verschil tussen een Mercedes en een erectie. 

O ja. Barry moet een mop vertellen, was de letterlijke tekst. 

Toen Martine voor het eerst naar het ziekenhuis ging vroeg Marc een aantal 

mensen om een filmpje te maken waarin we haar aan het lachen probeerden te 

maken. Ik vertelde toen het verhaal van een vriend van een vriend van mij, die 

longkanker had en AIDS en ebola. Hij werd op een strikt dieet gezet van 

pannenkoeken, pizza en sliptong. Niet zodat hij zou genezen, maar zo konden 

ze het eten makkelijk onder de deur door schuiven. Maar vooral vertelde ik dat 

ik het moeilijk vond om grappen over kanker te maken. Ze wist immers dat 

mijn moeder was overleden, nadat ze van de trap af was gekankerd.  

Daar moest ze toen hard om lachen. 

 

Wat is het verschil tussen een Mercedes en een erectie. 

Ik moet een mop vertellen. Maar wat is een passende mop voor een uitvaart. 

Ik kom er niet uit. 

Ik denk dan ook dat ik Jantjes lijen dakje afmaak, of hoe gaat die 

uitdrukking. Ik beperk me tot een raadsel. Martines raadsel. 

 

Wat is het verschil tussen een Mercedes en een erectie. 

Ik heb op dit moment geen Mercedes. 

 

Ik geef nu het woord aan Mizzi van der Pluim, directeur van Uitgeverij 

Atlas/Contact 
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U vraagt zich natuurlijk af waarom u een boek bij zich heeft. 

Als Martine één ding deed, dan was het mensen boeken geven met de 

mededeling: 

"Dit boek moet je lezen." 

Het leek Marc een mooi idee, als iedereen dat vandaag, tijdens het afscheid 

van Martine deed.  

Kijk links van je, rechts van je, voor je of achter je en geef je boek met de 

mededeling: 

"Dit boek moet je lezen." 

Intussen luisteren we naar de Beatles. 
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We zijn aan het eind gekomen van dit afscheid. 

Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en belangstelling en zie u graag vanaf 

16.30 uur tijdens de borrel met bitterbal. 

Graag sluit ik af met een literaire en theatrale verwijzing. 

Nu is die kleine blonde dood, en de rest is stilte. 


